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HGGunnink, gehouden te Emmen, 18.08.2024 
 
Votum + zegengroet 
Psalm 24:1 
Tien Woorden 
Psalm 24:2,3,4,5 
Gebed 
Psalm 5:1,2 
Lezen Deuteronomium 27:13-26 
 Romeinen 8:18-26 
Tekst PSALM 5 
Bediening van het Woord 
Psalm 5:3,4,5,6,7,8 
Gebed 
Inzameling van de gaven 
Psalm 5:9,10 
Zegen 
 
 
Gemeente van onze Heere, Jezus Christus.  
 
Kinderen, jullie moeten bidden leren. 
Dat kun je niet vanzelf. Maar dat moet je leren. 
Da’s niet zo raar, want de leerlingen van de Heere Jezus, die vroegen dat ook. 
“Heere, léér ons bidden.” 
En dan weet je ook wel, en dat weten de grote mensen ook, bidden is niet makkelijk.  
 
Je zegt dingen tegen de heilige God. 
En dat is niet niks.  
En, moeders en vaders die hun kinderen helpen, en die ze ook dat bidden leren, die 
weten ook dat het moeilijk is. 
Dat weten ze zelf. Want, iemand die vaak bidt, en dat doet een kind van de HEERE, 
iemand die vaak bidt, ja - die loopt toch altijd het risico dat die dezélfde dingen zegt. 
En dan denkt hij ook bij zichzelf: ‘ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waarom 
kan dat niet wat anders?’ 
Ja, maar dat is zo moeilijk.  
 
En dan, dan geeft de HEERE ons 150 PSALMEN.  
En heel veel van die PSALMEN zijn een gebed.  
En dat is dan een gebed dat wij ook mogen bidden.  
Stuk voor stuk.  
 
En dan is het een andere tijd, en het kan een hele andere situatie zijn, maar toch. 
PSALMEN, dat zijn de woorden van de HEERE die elk kind van Hem altijd gebruiken 
mag. En de ene keer zit je in een situatie, dan pak je díe PSALM. 
En de andere keer is de situatie heel anders, en dan is er wel een ándere PSALM. 
 
Alleen, wij moeten een beetje oppassen, dat wij niet ook een heel aantal PSALMEN 
overslaan. Die dan nooit aan de beurt zouden komen.  
Wij kunnen PSALM 5 wel zingen, gelukkig.  
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Maar, hoe vaak kiezen wij PSALM 5, en zeggen we: “ja, dat is ‘m!”  
 
Nee. Dan kiezen we om te zingen: Psalm 103 en Psalm 23 en Psalm 98 en Psalm 
100 en Psalm 121.  
Maar óók Psalm 5, broeders en zusters! 
 
Ik laat u het Woord van de Heere horen, -en misschien kunt u dat dan vanmorgen na 
de dienst, en als u weer thuis bent, meenemen en zeggen: “en nu pakken we straks 
PSALM 5 erbij als we gaan bidden.” 
 
Het thema is:  
 
‘HEERE, kom in actie tegen Uw vijanden!’  
dat is een gebed op grond van 1) Zijn trouw 
     2) Zijn recht 
     3) Zijn genade 
 
1) Waarom zeg ik: ‘Zijn trouw’?  
    Omdat je in het eerste vers van het gebed, én in het laatste vers van dat gebed, 
dat al kunt horen. Aan het begin en het eind, staat beide keren, -en het staat ook nog 
drie keer meer in de PSALM-, maar aan het begin en aan het eind staat: ‘HEERE’, 
met hoofdletters. Jahweh. 
En, als dat aan het begin en aan het eind staat, dan is het als het ware een 
‘omarming’. En dan geldt het de hele PSALM.  
 
HEERE, de God van het Verbond, de God die Zich aan Zijn volk verbonden heeft, en 
Die trouw is in dat verbond.  
De HEERE, de God, die áltijd op Zijn volk en op elke gemeente van Hem betrokken 
is.  
De God, Die álles belooft voor dit leven. En voor het leven na dit leven. 
De God, Die alle macht heeft. Ook vandaag. En die die macht gebruikt.  
Op een heel speciale manier, waar wij ons vaak over verwonderen, die wij ook vaak 
niet kunnen volgen, voor iedereen die bij Hem hoort.  
 
En vanwege die trouw van de HEERE, daarom kan David en kan elke gelovige die in 
nood is, schreeuwen om hulp tot Hem Die redden kan.  
 
Vers 2. ‘Neem ter ore’. Luister toch, is dat. 
En dan: ‘let op mijn zuchten’.  
Opletten, luisteren naar wat er gezegd wordt. En letten op, waar je niet eens 
woorden voor kunt vinden.  
 
Romeinen 8.  
Ons gebed dat loopt vaak, mag ik het zeggen, op niks uit.  
Da’s niet goed gezegd, maar misschien begrijpt u het wel.  
Ons gebed dat loopt zomaar vast.  
En de Geest spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Bidt voor ons. Doet het 
eigenlijke werk.  
Nou, daar mag je aan denken bij wat hier dan staat: ‘HEERE, let op mijn zuchten’.  
 



3 
 

Misschien kent u dat wel dat je soms alleen maar: “HEERE” zegt. Meer weet je niet 
te zeggen.  
Een zucht om hulp is dan al genoeg.  
En dan in vers 3, nog een keer, ‘sla acht als ik roep’.  
Het is niet alleen maar zeggen. Het is ook roepen, geschreeuw.  
Zo erg is het blijkbaar. 
Want als je echt in nood zit, dan kun je gaan schreeuwen.  
 
Er is geen kind, als die heel bang is, die dan heel zachtjes zegt, “o mama…”  
Nee, dan schreeuwt hij: “MAMA!” 
Tot de HEERE, je mag roepen, schreeuwen.  
MIJN KONING, MIJN GOD.  
Dat betekent: ik heb U zo geweldig nodig.  
 
Wie zich aan de HEERE toevertrouwt, mag in zijn gebed roepen. 
En nou ligt dat ons helemaal niet.  
Want wij denken dan meteen van: ja, dat is een beetje overdreven.  
Maar denk dan maar aan die oosterling die daar veel makkelijker mee omgaat. En 
die dan inderdaad de handen naar boven doet. En naar de hemel schreeuwt.  
 
Misschien schreeuwen wij niet en roepen wij niet.  
Maar, komen tot de Heere, met ZONDAG 1 om zo te zeggen. ‘Ik ben van U immers, 
mijn God, mijn Koning.’  
Heel nadrukkelijk twee keer dat ‘mijn’.  
Mijn Koning. En dan denk je aan Hij Die regeert.  
Uw leven verloopt niet, maar …  
Nee, Hij regeert, alles daarin!  
Hij Die macht heeft.  
 
En bij ‘koning’ in de Bijbel moet je ook altijd denken aan de rechter die recht spreekt. 
Salomo is daar het grote voorbeeld van. Met dat baby’tje en die twee vrouwen. 
Een rechter. De Rechter. 
Het gaat om Zijn wetten.  
Het gaat om Zijn recht.  
Koning, Die gezag heeft.  
 
En mijn God.  
God, de Machtige. Bóven alles en iedereen.  
Kijk, als je Hém erbij roept, en Híj komt in actie, Híj grijpt in, dan is het klaar. Dan ben 
je gered. Dan komt alles goed.  
 
Ik zei dat net al, roepen om hulp, dat is schreeuwen. Dat gaat niet zachtjes.  
En het andere is, roepen om hulp, daar wacht je ook nooit mee als je echt hulp nodig 
hebt. 
Ik las dat van de week, het stond ergens op internet, een moeder die had een black 
out gekregen of zo iets, die was met de auto in het water gereden. Eén van de 
kinderen die kon daaruit, en die staat op de weg, en er komt een politieauto aan, en 
het jongetje staat daar heel hard te schreeuwen: “mijn moeder ligt in het water, en ze 
kan er zelf niet uit.”  
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Dat doe je dus meteen. Die jongen ziet die auto aankomen, en begint meteen te 
schreeuwen.  
 
Hier, in vers 4, staat twee keer het woordje ‘’s morgens’.  
En als de Bijbel twee keer iets achter elkaar zegt, dan ligt daar altijd de nadruk op. 
Op de morgen, aan het begin van de dag al.  
 
Hoe is het met ons bidden?  
Hoe is het met ons bidden ‘s morgens?  
Wat doen we het eerste?  
Mobieltje pakken en kijken wat daarop is? Of eerst de handen vouwen? 
 
’s Morgens, aan het begin van de dag, naar de HEERE toe.  
David en de grote Zoon van David, onze Heere Jezus, de Gezalfde, beginnen de dag 
met het leggen van contact met hun Vader in de hemel.  
Een aantal keren lezen we dat in de Evangeliën, dat de Heere Jezus zelfs de hele 
nacht in gebed is.  
 
En dan komt er nog iets bijzonders bij.  
‘s Morgens ‘leg ik mijn gebed voor u neer’.  
En eigenlijk staat daar, ik leg het neer, op een manier dat ik het ‘geschikt’ heb.  
Zoals je houdt een beetje fatsoenlijk neerlegt in een vuurkorf of in een open haard. 
Als je het gewoon op elkaars stapelt, dan wil dat niet branden.  
Maar je moet dat hout, denk maar aan het hout voor het altaar. Als Abraham Isaäk 
gaat offeren, dan schikt hij eerst dat hout. En de priesters in de tempel die doen dat 
ook.  
Dat is het woord wat hier staat: ‘neerleggen’.  
Dat betekent: ‘ik schik mijn gebed, ik denk na over wat ik wil gaan zeggen. En dán ga 
ik bidden.’ 
 
Dat is ook voor ons zo moeilijk, hè? Hoe makkelijk beginnen wij niet te bidden? 
Omdat we dat zo vaak doen. En dan, als we bezig zijn, moeten we eigenlijk nog even 
gaan bedenken van: ‘ja, wat moet ik ook weer precies zeggen?’  
En wij vergeten ook wel eens wat.  
Ik heb wel bezoeken gebracht, en dan sloot ik zo’n bezoek af met gebed. Maar dat ik 
na het amen moest zeggen: “ik ben wat vergeten, vouw de handen maar weer, want 
er is nog wat”.  
Da’s niet de bedoeling.  
 
De bedoeling is: schik het. Denk eerst na, en probeer dan je woorden te formuleren.  
 
En dan ‘zie ik uit’, zegt de PSALM.  
Er staat ‘naar u’, maar dat is schuingedrukt, dus dat staat er niet.  
Nee. Ik zie uit.  
Ik wacht op Uw actie. En ik weet dat die komt. Want U bent de HEERE Die trouw is. 
Die belooft dat immers aan Zijn volk.  
 
Dat belooft de HEERE ook aan ons.  
En zo kunnen wij die PSALM ook bidden. 
Ik zie uit. Ik wacht. U zult reageren. 
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2) Dan het tweede. HEERE, kom in actie tegen Uw vijanden, dat mogen wij  
    bidden op grond van Zijn recht.  
Wie is de HEERE?  
Het staat er met heel veel nadruk, in vers 5. Hij is de God Die absoluut niet geniet 
van goddeloosheid, van slechtheid.  
Daarin is de HEERE volstrekt anders dan alle andere goden die de mensen op de 
wereld maar bedenken, kennen.  
Baäl en Zeus, en de hele rataplan, dat waren goden die de ene keer wat goeds 
deden, maar de andere keer ook heel slecht waren.  
In dat hele goden-gebeuren van de Grieken, daar maken ze ruzie, daar is overspel, 
daar is van alles en nog wat, wat niet deugt.  
 
De HEERE geniet absoluut niet van slechtheid en goddeloosheid!  
 
Zo kent u Hem toch, broeders en zusters, vanuit Zijn Woord?  
 
Onze God wil helemaal niks te maken hebben met opstandigheid. Met misdaad. Met 
ook maar iets wat tegen Zijn wet ingaat.  
U hebt het gezongen aan het begin van de dienst: Psalm 24. ‘Wie mag het heiligdom 
van God betreden?’  
Nou, dat is die, die zus is en zo is.  
Maar dat is níet degene die weigert om God te dienen, als de manier van zijn leven. 
 
Want daar moet je bij deze PSALM wel even om denken.  
Het gaat hier níet over mensen die in zonden vallen.  
 
Wij kunnen allemaal, en ieder heeft zijn eigen zwakke plek of plekken, wij kunnen 
allemaal in zonde vallen. 
Dat kan een keer. En het kan een heleboel keren. Dat kan je leven lang doorgaan op 
een bepaald punt.  
Het kan ook een hele poos achter elkaar zijn.  
Maar dan toch, is daar blijvend dat de HEERE ons ziet en met Zijn genade wéér naar 
ons toe komt.  
 
Híer gaat het om een manier van leven, waarin God buiten spel staat.  
Een manier van leven, tegen God in. 
Zo leven, dat de Bijbel dicht is. En dat je je niks aantrekt van wat er in dat Woord 
staat.  
Maar wat goed en wat verkeerd is, dat bepaalt alleen de HEERE zelf.  
En naar Zijn recht zal Hij dan rechtspreken. Uitspraak doen. En het vonnis uitvoeren. 
 
De hele Bijbel door, en ook bij de PSALMEN, is de achtergrond, zeg maar, Genesis 
3. En hier zie je dat heel sterk: het gaat hier over mensen die satan volgen. Vijanden 
van God.  
Die zijn er altijd geweest.  
In de tijd van David: Absalom en mensen om hem heen.  
Maar ook al eerder: Nabal. 
Hoe vaak heeft David daar niet mee te maken gehad.  
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In Israël, in de tijd van de Heere Jezus.  
Hogepriesters en schriftgeleerden, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, die toch 
vijanden van God waren. Want zij wilden de Heere Jezus niet als de Gezalfde 
erkennen.  
En ook vandaag, er zijn twee soorten mensen. Er zijn twee soorten gedoopten.  
Mensen die de HEERE willen dienen. 
En mensen die dat weigeren. 
En dan heb je tegenwoordig ook nog een heleboel óngedoopten, die van God niet 
willen weten.  
En het gaat erom dat zij van God niet willen weten. Dat weigeren ze.  
Dat zijn, naar het recht van God, Zijn vijanden.  
 
Misschien kent u wel dat zinnetje: ‘God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief.’ 
Dat zinnetje moet u maar niet gebruiken. Tenminste niet in z’n algemeenheid. 
Dat is maar een halve waarheid.  
 
Kijk, als de gelovige in zonde gevallen is en tot bekering gebracht, dan mag hij zoiets 
zeggen. Dan denkt hij aan zichzelf.  
De Heere haatte mijn zonden, maar Hij heeft mij, zondaar, dankzij de Heere Christus 
lief, en Hij heeft me weer tot bekering gebracht.  
God bleef om mij geven, zeg je dan achteraf.  
God bleef om mij geven, ook toen ik de zonde liever had dan Hem.  
 
Maar de mensen die genieten van de zonde. De mensen die geen enkel probleem 
hebben met het vijand van God zijn, die horen hier naar Goddelijk recht: ‘U haat allen 
die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. U hebt een afschuw van de 
moordenaars en de bedriegers.’ 
 
En dan is het dus níet: God haat de zonde en heeft de zondaar lief.  
Nee, God haat de zonde. En Hij haat ook de zondaar die maar doorgaat met 
zondigen, en die niet anders wil.  
 
De vloek van het verbond. Daarom heb ik gelezen ook Deuteronomium 27.  
Daar wordt het gezegd: ‘vervloekt is wie een loopje neemt met wat de HEERE wil.  
En wie radicaal ingaat tegen Hem, en blíjft ingaan.’  
En heel het volk moet zeggen: “amen”. 
Dat betekent, heel het volk moet zeggen: “ja, inderdaad, zo is het en niet anders”.  
Als je zo leeft, kan het niet dat de HEERE goed met je is.  
 
Vijanden van God, besnedenen en gedoopten, en ook ongedoopten, al die mensen 
die zich van de HEERE niks aantrekken, tegen hen treedt Hij op. Doet Hij recht.  
Het kan zijn in hun leven op aarde. Het kan ook zijn na dit leven.  
 
Het zijn heel scherpe woorden: haten, ombrengen, afschuw hebben van. Het 
betekent: ‘weg met hen. Mijn vloek over hen. Mijn toorn tegen hen.’  
En dan ga ik niet uitgebreid op in, maar je vindt datzelfde in die verzen 10 en 11.  
Wat zijn dat voor mensen?  
In hun mond niets wat betrouwbaar is. 
Hun binnenste: enkel verderf.  
Hun keel een open graf. Met hun tong vleien zij. 
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‘Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen ten val komen. Verdrijf hen, want zij zijn U 
ongehoorzaam!’ 
 
Vers 10 is een bijzonder vers. Want dat komt u ook tegen, dat heb ik dan niet 
gelezen, maar het zou kunnen zijn dat u zich dat herinnert, dat komt u ook tegen in 
Romeinen 3.  
Met dat hele rijtje van teksten die de apostel Paulus aanhaalt om te laten horen hoe 
slecht íedereen is. Over onze zondigheid. 
 
Paulus laat vers 10 slaan op álle mensen.  
Dat doet PSALM 5 niet. 
Daar zijn heel duidelijk die twee soorten.  
En toch gaat Paulus niet in tegen PSALM 5.  
Nee, in Romeinen 3 geeft de Heilige Geest ons onderwijs: zonder de genade van 
God, dankzij Jezus de Gezalfde, zijn wij geen haar beter. 
 
Alleen omdat de vloek en de toorn van God gebrand heeft tegen Jezus, de Gezalfde, 
Zijn eigen Zoon: ‘weg met Hem’. Naar Gods recht: Hij de vloek. Opdat wij nooit meer 
door God worden weggestoten.  
 
Alleen dankzij Hém, het wonder dat God Zelf redt. 
Daarom kan Paulus deze PSALM gebruiken.  
En daarom mogen wij, kunnen wij nooit hoogmoedig doen.  
Maar alleen in nederigheid mogen wij deze PSALM bidden. Zijn kerk mag dat. Zijn 
kinderen mogen dat.  
Denkend aan het reddingswerk van de Redder.  
En dan zit het dus vast op dat laatste zinnetje uit vers 11: toorn en straf tegen Gods 
vijanden, want zij zijn Ú ongehoorzaam! 
 
David is niet bezig om wraak te nemen, omdat iemand eens een keer wat tegen hem 
uitgehaald heeft.  
PSALM 5 is niet bedoeld voor gedoopten die zichzelf goed vinden en al die andere 
maar niks. Die Farizeeërs.  
 
Nee, PSALM 5 is bedoeld voor gelovigen, die het vreselijk vinden dat de heilige, de 
goedertieren, de trouwe God niet wordt erkend.  
Het is voor mensen, voor gelovigen die de zónde, ook de zonde om hen heen, erg 
vinden.  
En die gelovige die bidt om het recht doen tegen zulke mensen.  
Door zijn of haar Koning. Zijn of haar God.  
 
Wij wennen heel makkelijk aan hoe het, zeg maar even zo, in de wereld gaat.  
Worden wij nog anders van allerlei zonden?? 
We moeten zo oppassen dat we er niet aan wennen.  
En we mogen erom bidden dat we meer zicht krijgen op hoe erg opstand tegen de 
HEERE eigenlijk is.  
En beseffen dat het land waarin wij wonen, het volk waar wij bij horen, dat dat niet 
anders over zich heen kán krijgen, dan het oordeel en de vloek van God.  
Het is immers aan alle kanten duidelijk dat het vijanden van Hem zijn.  
Ongehoorzaam tegen Ú, de HEERE. 
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Dat is de ene kant.  
 
U kunt, dat is de andere kant, de PSALM ook bidden met het oog op al die broeders 
en zusters van ons in de wereld die heel direct te maken hebben met wat de vijanden 
van God hen aandoen.  
En dan denk je aan vervolging en verdrukking, en dat soort ellende.  
En bid dan maar om het recht van God over Zíjn vijanden, die dan ook de vijanden 
van Zijn volk zijn.  
 
3) Tenslotte. HEERE, kom in actie tegen Uw vijanden, zo bidden we op grond  
    van Zijn genade.  
Vers 8 en 9 maakt duidelijk dat er geen hoogmoed is bij wie PSALM 5 zingt en bidt.  
Want die zegt: “HEERE, ik zoek het bij U. U bent een goedertieren God. Uw 
verbondsliefde is zo oneindig. U bent genadig. U leert mij mijzelf kennen. 
En, wat is dan de enige kant die ik op moet? Dat is gaan naar Uw huis. Naar Uw 
paleis. 
Dat is het huis van de HEERE. Dat is daar waar de verzoening plaatsvindt. Waar de 
offers zijn om die verzoening te krijgen. 
Dat is daar waar Uw goedmakend werk centraal staat”.  
Dat is nu de gemeente van de Heere, Jezus Christus.  
 
‘Laat u met God verzoenen’, want bij U en bij Uw volk is het goed. 
En wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 1: ‘en bij Christus zijn, dat is het 
allerbeste.’ 
 
Ik kom tot U met eerbiedig ontzag, mijn Koning en mijn God. 
En dan komt daar dat gebed ook: ‘leid U mij toch. Schenk mij Uw Geest, laat die mij 
beheersen met Uw Woord. Leid mij, opdat ik de Gezalfde volg.  
En dan is mijn weg recht, dan leef ik met U.  
Doe dat toch, en daar is het dan weer: ‘om Uw genade. Vanwege Christus.’  
 
En vanwege die genade kan de PSALM ook heel positief eindigen.  
Laat die ons zingen over die genade, en die goedertierenheid, en die trouw.  
Zingen. Ook bij het oordelen van God over Zijn vijanden.  
Wie tot U vlucht, staat er, -en dan moet je even denken aan de vrijstad, je bent 
schuldig, maar je gaat naar de vrijstad-, wie de toevlucht tot U neemt, wie tot U 
vlucht, die kan blij zijn, die bewaart het leven.  
 
Wie onder Uw bescherming leeft … Misschien kennen de jongeren die uitdrukking 
wel: de ‘Iron Dome’, de ijzeren koepel.  
Dat is wat gezegd wordt van Israël, dat de luchtafweer van Israël zo goed is, dat er 
als het ware een ijzeren koepel boven dat land en boven dat volk is. 
Nou, als je zo beschermd bent ...  
Maar wie onder Gods bescherming, die nog veel geweldiger is, wie onder Gods 
bescherming leeft, die mag altijd juichen!  
 
En wie dankbaar God erkent, die kan van vreugde springen.  
En dat is ook weer zo'n uitdrukking.  
Dat doen we ook niet zo makkelijk: van vreugde springen. 
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Jawel, ze doen het wel soms, als kinderen jarig zijn en ze krijgen het cadeautje wat 
ze heel graag willen, dan springen ze zomaar in het rond.  
Van vreugde springen.  
Denk maar aan het ‘oude’ Liedboek, Gezang 402.  
Dat is een Gezang van Luther over: ‘van vreugde springen over de genade van God 
in Jezus Christus’. 
Je kunt het morgen zo even googlen: Gezang 402, oude liedboek.  
 
Dát is het niveau.  
Blij zijn, beschermd zijn, juichen, van vreugde springen. 
Dat is het niveau waar de gemeente van de Heere Christus, waar gelovigen op 
mogen leven.  
 
Ja, U zegent, is het eind. U geeft kracht.  
Het is Uw genadige verbondstrouw, waarmee U helemaal als een schild om de 
gelovigen heen staat.  
PSALM 139, van voren, van achteren. Overal om mij heen, bent U. 
 
HEERE, kom in actie tegen Uw vijanden! 
Omdat die vijanden Jezus, de Gezalfde hebben gekruisigd.  
Daarom kunnen wij, en de gelovige staat áltijd weer te kijken van het wonder van 
Gods genade!, daarom kunnen wij deze PSALM zingen en bidden.  
 
AMEN 
 
 
 


